
Beste biddende vrienden,

Vrede en vreugde!

“Ik ben op zoek naar mijn broeders.” Dat is het thema dat de San Dami-

ano-jongeren hebben gekozen voor het internationaal kamp deze zomer in

Litouwen. Dit citaat uit het boek Genesis dompelt ons onder in het verhaal

van Jozef, de voorlaatste in een gezin met twaalf kinderen, waar het aan

jaloezie en rivaliteit niet ontbreekt. Het is een uitnodiging die wij ons ei-

gen kunnen maken tijdens deze vakantieperiode, wanneer de verandering
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van tempo ons meer ruimte geeft voor beschikbaarheid voor onze gelief-

den. Wij zijn sociale wezens, de verschillende lockdowns hebben ons laten

voelen hoe hard wij nood hebben om elkaar te zien, om elkaar echt te ont-

moeten.  Een  studie,  uitgevoerd  door  onderzoekers  van  Harvard,  heeft

aangetoond dat gelukkige mensen diegenen zijn die hun hele leven kwali-

tatieve sociale relaties onderhouden. Van geboorte tot dood heeft de mens

anderen nodig om te leven, zich te ontwikkelen en te sterven.

Toch is er nog iets meer in dit Bijbelverhaal. De broederlijkheid wordt

opgebouwd op de erkenning van een goddelijk vaderschap, van een God

die schept en herschept in barmhartigheid. Alleen met dit besef dat wij

kinderen zijn en geen weeskinderen, kunnen wij in vrede met anderen le-

ven en vermijden dat de kracht van de macht overheerst. In zijn toespraak

in Abu Dhabi in 2019 zei de paus: “God heeft ons geschapen om elkaar te ken-

nen, met elkaar samen te werken en te leven als broeders en zusters die van elkaar

houden.” Net als Jozef worden wij geroepen om wegen van broederlijkheid

te zoeken, en het is op een onverwacht moment, te midden van een hon-
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Op 30 april hebben zuster Colombe en broeder Jerry zich definitief geëngageerd in de

Fraterniteit, in aanwezigheid van Mgr Pierre Warin, bisschop van Namen.



gersnood, dat dit gezin zich in een vreemd land zal bevinden om één van

de mooiste Bijbelse verzoeningen te beleven.

De erkenning van het goddelijk vaderschap in het broederlijk leven

stond centraal in de samenkomst in juni met de dienaren van elk huis van

Tiberiade. Deze tijd van vorming richtte zich op autoriteit als noodzaak

voor de groei van het broederlijk leven en voor de spirituele weg van de

broeders en zusters. Het was goed om samen tijd te hebben om naar el-

kaar te luisteren en bemoedigd te worden door ervaren mensen. Het is nu

het moment om de verschillende zomerkampen te organiseren. De ver-

wachtingen zijn hooggespannen, na bijna twee jaar van beperkingen. Ik

vertrouw al deze activiteiten aan jullie gebed toe, opdat wij met ons leven

de Liefde van God en Zijn verlangen om met ieder van hen op weg te

gaan, mogen verkondigen.

Broeder François

* * *

“De zekerheid dat je op een dag geliefd bent geweest laat je hart definitief

vliegen naar het licht.” (Christian Bobin) Dit zinnetje is een goudmijn. Ja, zo-
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veel mensen wandelen al in het licht van Christus. Ik denk in het bijzonder

aan Olivier en Sylvia, een koppel dat wij nu al enkele weken te gast heb-

ben. Ik zie hun aanwezigheid als een geschenk van God, twee engelen die

door God zijn gezonden om ons

te ondersteunen in ons dagelijks

leven. Met vreugde en moed be-

reiden  zij  lekkere  maaltijden

voor  ons.  Hun  waardevolle

dienst  bij  het  onthaal  geeft  ons

tijd  om  onze  de  kampen  van

deze  zomer  voor  te  bereiden.

Olivier en Sylvia, met hun hart

van  licht,  belichamen  deze

woorden van Christian Bobin. 

Deze zekerheid dat je op een dag geliefd bent geweest, is fundamen-

teel en het is het hart van evangelisatie. Éloi Leclerc schrijft in een klein

boek over Sint Franciscus van Assisi — dat een goede zomerlectuur zou

kunnen zijn,  “Wijsheid van een arme”:  “De Heer zond ons om de mensen te

evangeliseren. Maar heb je er ooit over nagedacht wat het is om mensen te evan-

geliseren? Een mens evangeliseren, zie je, is tegen hem zeggen: Ook jij wordt door

God bemind in de Heer Jezus. En het hem niet alleen vertellen, maar het echt me-

nen. En het niet alleen menen, maar zich zo met deze mens te gedragen dat hij

voelt en ontdekt dat er in hem iets gered is, iets groters en edelers dan hij dacht,

en hij zo ontwaakt tot een nieuw zelfbewustzijn. Dat betekent het om hem de Blij-

de Boodschap te verkondigen. Je kunt dit enkel doen door hem je vriendschap aan

te bieden. Een echte, onbaatzuchtige, niet-neerbuigende vriendschap, gestoeld op

diep vertrouwen en achting.”

Ik denk aan deze kleine gelijkenis van Jezus: “Het Rijk der Hemelen ge-

lijkt op een schat, verborgen in een akker. Toen iemand hem vond, verborg hij
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hem weer, en in zijn blijdschap ging hij  alles te gelde maken wat hij  bezat en

kocht die akker.” (Mat 13, 44–52) In het hart van onze dagelijkse relaties zit

een schat verborgen, een goudmijn. Laten wij proberen deze rijkdom te

ontginnen door aan al degenen die wij ontmoeten te laten zien dat zij ge-

waardeerd worden en dat zij geliefd zijn.

“Maak het Koninkrijk zichtbaar”, zegt broeder Marc in een klein docu-

ment met onze basisbeginselen “Jezus onze stichter”. Dit is de visie die ons

bezielt en die wij deze zomer willen ontplooien. Het Koninkrijk zichtbaar

maken door de goedheid van het hart en om het leven te vieren met hen

die zullen langskomen. Moge ieders hart zich openen naar het licht dat

ons aantrekt.

Broeder Bart

EEN BEETJE NIEUWS VAN DE ZUSTERS

anneer ik jullie schrijf, kijken wij vol verwachting uit naar de

terugkeer van zuster Myriam uit Canada, alsook van broeder

Benoît-Joseph en broeder Vidas. Het is een kleine mierenhoop bij de zus-

ters! Wij hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om het huis op te

W
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ruimen en schoon te  maken!  Zuster

Colombe  versierde  een  kamer  met

prachtige kleurrijke boeketten, Pauli-

ne  bereidde  voor  ons  een  heerlijke

lunch met everzwijn en een barbecue

voor ’s avonds.

Wat een vreugde om elkaar terug

te  vinden,  het  broederlijk  leven  is

zo’n groot geschenk en ook een per-

manente  levensschool.  Broeder  zon

had het goede idee om vandaag zijn neus te tonen, waardoor wij samen

een kort bezoekje aan de tuin konden maken, ons verwonderend over al-

les wat groeit.  Zuster Faustina draagt er goed zorg voor, terwijl zij  ook

probeert goed te investeren in haar STIM-studies. Elke avond, na de com-

pleten,  zie  ik haar  vertrekken op “slakken-expeditie” om de bonen,  de

pompoenen, de sla,… te ontlasten van hun meedogenloze roofdieren! Het

is ook noodzakelijk om te waken over de aardappelen die dit jaar, vooral

via de wortels, door ratten worden aangevallen. 

Zuster Colombe heeft een passie voor de bijenteelt. Wij kregen vorig

jaar drie bijenkorven. Verschillende imkers in de regio helpen ons zeer ge-

nereus en delen hun kostbare kennis en apparatuur. Vorige week bood

één van hen ons een nieuwe kolonie aan. Wij hebben onze eerste oogst in

mei gehad en wij proeven deze honing met grote dankbaarheid voor onze

“zusters” bijen en… onze Schepper, die de dingen zo goed maakt! Onze

zuster  Bénédicte,  die  een  sabbattijd  neemt,  maakt  momenteel  een  pel-

grimstocht van Vézelay naar Assisi in de voetsporen van de H. Franciscus

en de H. Clara. Zij geeft ons af en toe wat nieuws; zij lijkt erg gelukkig met

alle ontmoetingen die ze onderweg maakt. Zuster Anna maakt kaarsen.

Het is een klein cadeautje dat de mensen treft die het krijgen. Bedankt aan
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iedereen die ons restjes kaarsenwas heeft gegeven: dit is erg nuttig voor

ons! Zuster Ieva Marija neemt haar nieuwe dienst als novicenmeesteres (al

bijna een jaar) zeer serieus. Zij zal een vormingssessie volgen op het ei-

land Lérins, samen met broeder Benoît. Het is een kans voor zeer rijke uit-

wisselingen met lesgevers uit andere gemeenschappen. Zuster Asta waakt

met een groot hart over de kleine kudde zusters. Een bevriend paar kwam

twee dagen opleiding in communicatie geven: het was heel rijk om gehol-

pen te worden om mekaar beter te begrijpen, om met elkaar te praten, om

je kwetsbaar op te stellen te-

genover elkaar. Dit bouwt de

gemeenschap op en opent een

steeds grotere ruimte voor de

Heilige Geest om te “blazen”! 

Een grote vreugde van de

zusters  is  het  onthaal:  week-

end van de kinderen, de zaai-

ers, de gezinnen, alleenstaan-

den, herbronningsdagen voor

vrouwen,…: de vreugde om hen te ontvangen in ons gebed, aan onze ta-

fel, in het werk. Al bijna twee maanden hebben wij het geluk om een Oek-

raïens gezin te verwelkomen: een moeder met 5 kinderen van 8 tot 26 jaar

oud. Zij zijn heel delicaat, heel open. Het 8-jarige jongetje is onze “koster”

geworden. Hij neemt elke avond deel aan de mis en de completen, hij is zo

blij om kaarsen aan te steken en te doven, om de mis voor te bereiden. Zij

zijn christenen van de Baptistenkerk en zijn zeer goede musici. Wat een

vreugde om samen bij de Heer te zijn. Wij proeven met hen iets van het

Koninkrijk. Ik zou graag iets willen delen over elke zuster, maar de ruimte

ontbreekt! Aarzel niet om naar ons toe te komen! Tot gauw!

Zuster Agnes

7

Zuster Colombe met Jean aan onze bijenkasten



SCHOOL VAN CHARISMA’S IN LUIK

oor het  feest  van  de  Hemelvaart  namen broeder  Marc  en ik,

broeder Joseph, deel aan een school van charisma’s georgani-

seerd in Luik door enkele nieuwe gemeenschappen en “CHARIS” België.

De animatie werd verzorgd door Damien Stayne en de Engelse katholieke

gemeenschap “Cor Christi et Lumen”. Als gedoopten en gevormden hebben

wij de genade van de Heilige Geest ontvangen. Hij heiligt ons door theolo-

gische deugden en de zeven gaven en wij zien er de vrucht van. Maar hij

geeft ons ook charisma’s (1 Kor 12, 7:

“Ieder ontvangt de gaven om de Geest te

openbaren voor het  welzijn van allen.”)

die niet gegeven zijn voor onze per-

soonlijke heiliging, maar voor het al-

gemeen welzijn,  dat  wil  zeggen dat

van de Kerk en de missie.

V

Tiberiade is missionair, de beoe-

fening en het begrip van charisma’s

gaan ons aan.  Terwijl  gaven perma-

nent zijn, worden charisma’s “punctueel” gegeven, voor een dergelijke si-

tuatie, aan een dergelijk persoon. Wij kunnen ze niet uitlokken, zij komen

onverwacht, soms gevoelig, soms ook als een licht briesje. Ze variëren van

gastvrijheid,  tot het luisteren, of het zeldzamere charisma van de gene-

zing. De Geest handelt zoals hij wil. Bij het herlezen van de recente teksten

van de Kerk ontdekte ik dat de laatste pausen, en in het bijzonder Francis-

cus, sterke woorden in die zin hadden. De Charismatische Vernieuwing is

geen beweging, maar “een stroom van genade”.

Deze drie dagen hadden een dubbel doel: enerzijds een tijd aanbieden

van vorming van het gebedsleven in eenheid met de hele kerk in België

(wij waren met enkele honderden mensen uit Vlaanderen, Wallonië en an-
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dere Europese landen) en anderzijds groeien in de praktische beoefening

van enkele specifieke charisma’s die de gaven zijn van profetie, genezing

en bevrijding.

Elke dag begint met lofprijzing, en daarna hebben wij een theoretische

onderricht vergezeld van levendige getuigenissen. Rond het middaguur,

picknick, daar kunnen wij veel mensen ontmoeten of nieuwe kennissen

maken. In de namiddag hebben wij de praktische oefeningen per duo of in

kleine groepen, al naargelang het geval. Damien herinnert aan de precieze

instructies in de beoefening van charisma. De resultaten zijn echt verras-

send! De dagelijkse eucharistie (tweetalig), het nieuwe hoogtepunt van de

dag, komt dan op het juiste moment om te danken voor deze wonderen.

Wij hadden ook een zeer nuttig vraag- en antwoordmoment, om enke-

le punten uit te klaren waar er onduidelijkheid was door de verschillende

culturele context. Zaterdagavond was er een gebedswake die voor ieder-

een toegankelijk was. Veel lijdende mensen hadden zich bij ons aangeslo-

ten. De Heer genas verschillende zieke mensen, waaronder een vrouw in

een rolstoel of een andere persoon die van haar krukken was bevrijd. Dit

zijn altijd sterke momenten van geloof. Persoonlijk zou ik willen dat er tij-

dens diezelfde wake ook een woord van bemoediging en troost was ge-

sproken voor hen die niet lichamelijk genezen zijn. Damien zal er de vol-
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gende ochtend tijdens zijn onderricht over praten. De zondag stond in het

teken van de bevrijding.  Hoewel  priesters  elke  dag beschikbaar waren

voor het sacrament van de verzoening, werd er tijd besteed aan het ver-

nieuwen van onze doopbeloften en het afzweren van Satan. De Heer heeft

vele genaden van barmhartigheid en innerlijke bevrijding uitgestort.

Charisma’s zijn niet iets dat men ontwikkelt. Zij zijn een voorbijgaan-

de beweging van de Heilige Geest, die een constant aandachtige nederige

beschikbaarheid veronderstelt. Het is deze beschikbaarheid die wordt ver-

worven door grotere liefde en een nederigheid die voortdurend wordt af

te smeken is.

“Ik zou willen, vrienden van God, dat jullie altijd in de Heilige Geest zijn!”

(Heilige Serafim van Sarov)

Broeder Joseph

HET NEDERIGE DAGELIJKSE LEVEN

ot enkele weken geleden was ik bezig met het schoonmaken van

de talrijke goten en dakramen (opgehoopte dode bladeren van

een jaar) van onze levensruimte in de “Charnet”, wat betekent dat ik nu,

naast mijn normale dagelijkse verantwoordelijkheden (was, refter, boek-

houding…), wat tijd beschikbaar heb om in de tuin te helpen met het wie-

den met goed en efficiënt gereedschap, vooral tussen de uien, en dat tot

grote  vreugde  van onze  broe-

der tuinders!

T

En het heeft mij ook deugd

gedaan en het gaf mij vreugde

om wat buiten werk te doen op

dit domein. Ondertussen zie ik

de  aardbeien  groeien  die  de
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één na de ander rijpen, en de geoogste rabarberstengels voor confituur en

moes. Ik ben blij dit gemeenschappelijke leven te beleven en eraan te kun-

nen bijdragen met deze nederige en ook zinvolle taken, zolang het maar

met  liefde  wordt gedaan,  voor God,  voor de gemeenschap en voor de

mensen en voor de Kerk en de wereld. In juni nam ik samen met enkele

broeders deel aan een weekend van de geëngageerde gezinnen bij de zus-

ters in Pondrôme; wat een vreugde om een 12-tal koppels met hun kinde-

ren te kunnen ontvangen en een Pinksterweekend met krachtige momen-

ten met de Heilige Geest te beleven, die ons stimuleert en ons zendt als ge-

tuigen van het Licht van Christus op onze eigen plaats waar wij leven.

Dank U, Heer!

Broeder Luc

WAT EEN WEG!

at  een weg!  Wat een genade!  Wat een diepe dankbaarheid!

Vriend(in), ik heb goed nieuws: Jezus, je broeder en vriend, is

waarlijk verrezen! Alleluia! Hoe weet ik dat? Ik weet dit omdat één van de

grootste genaden die ik kreeg het voorrecht was om vijf maanden mee te

leven, in deze kleine en nederige fraterniteit, voor een sabbattijd. “Verlaat

W
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je land, je familieleden en het huis van je vader voor het land dat ik je zal tonen.”

Dit is het woord dat ik twee weken vóór mijn aankomst te Pondrôme ont-

ving. Een oproep om alles achter te laten, een oproep tot verinnerlijking,

een oproep tot vrijheid.

Dit half Johannes-de-Doper-jaar was gevuld met grote uitdagingen, te

beginnen met het simpele feit dat wij bij de zusters woonden en niet bij de

broeders. Ik had de gewoonte om het grootste deel van mijn tijd (weeken-

den, blokperiodes, missen) door te brengen bij de broeders. Maar wat een

genade om mij ervan los te kunnen maken en de rijkdom van het vrouwe-

lijke kant te ontdekken!

Ook kregen wij de kans om op weg te kunnen gaan (zonder geld, zon-

der onderdak, zonder eten). Het doel: leven vanuit de ontvankelijkheid,

het  vertrouwen en de ontmoeting!  Een bestemming:  Lourdes.  1100 km

heen, 1100 km terug. Een onwezenlijke ervaring voor sommigen, geweldig

voor anderen. Na twee dagen liften verbleven wij 3–4 dagen in Lourdes.

Wij konden er gewoon de tijd voor nemen. Eén van de dingen die mij het

meest raakte, was de ontmoeting met pater Benoît, die een lezing gaf over

de boodschap van Lourdes. Zijn getuigenis en zijn onderricht overrompel-
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den mij. Hij was zo geraakt door dit verhaal van de kleine Bernadette en

door de eenvoud van de Maagd, dat hij meerdere keren sterk ontroerd

was. En hij was het nochtans gewoon om hier altijd over te vertellen! In

een samenleving die je voorhoudt om je emoties te onderdrukken, leerde

ik dat gevoeligheid en kwetsbaarheid wegen zijn om het Koninkrijk van

God op te bouwen. Dat mijn eigen gevoeligheid, die sommigen soms als

extreem ervaren, een instrument zou kan zijn van Zijn Liefde.

Tot slot was deze sabbattijd voor mij ook een echte verdieping van

mijn liefde voor de fraterniteit. Deze echt te beminnen, door erin te leven,

door het leven van deze grote familie van broeders en zusters te delen. Le-

ven met je uitdagingen, je vragen. Mij verwonderen over haar kwaliteiten

en vreugden. Maar ook haar gebreken, haar fouten en haar verdriet. Ze

volledig lief hebben.

Dus, dank U Heer voor deze vreugde! Ik zal eindigen met een klein

gebed:
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Heer, zuiver mijn ziel door naastenliefde. Dit kostbare geschenk, gegeven im-

puls, aangeboden door de Geest voor alle armen. Jezus, geliefde zoon van God,

onze vriend en broeder, open voor ons de nieuwe hemel voor ons zodat wij de

lichtstralen van Uw Liefde kunnen proeven! Totale gave die onze ziel verwarmt,

genade die elk obstakel overwint om uw kinderen te vervullen! Lof, dank, vrede en

eeuwige glorie aan onze God! Amen! Alleluia!

Madeleine
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Het Johannes-de-Doperjaar

Voor en met jongeren van 17 tot 30 jaar!

Een unieke LEVENSERVARING om:

·  Je leven te bouwen op Christus,

aan welke roeping je ook denkt:

·  door gebed en vorming, jezelf te ontdekken en groeien 

in je spiritueel leven;

·  doorheen een leven in eenvoud de “vreugde van het 

Evangelie” te ontdekken;

·  deel te nemen aan missies van de broeders en zusters 

en een fervent leerling-missionaris worden.

Info op: www.tiberiade.be

Wanneer je restjes hebt van 
kaarsen of van bijenwas, willen de 
zusters die dankbaar recupereren 

om er nieuwe kaarsen voor de 
vieringen in de Fraterniteit van te 

maken!

Bedankt!

http://www.tiberiade.be/


KALENDER VAN DE FRATERNITEIT

JULI

Vr 1–Zo 3 WE “Helpende handen” bij de zusters
Lu 4–Zo 10 Internationaal Jeugdkamp in Litouwen

Vr 8–Za 9 St Michielsbeweging (in Lavaux)
14 juli

    —24 augustus Broeder François en Broeder Emmanuel in de Filipijnen
Ma 19–Zo 24 Gezinskamp

AUGUSTUS

Za 6–Za 13 Kamp van de Jongeren van de Oogst

Za 6–Za 13 Kamp van de Zaaiers van het Evangelie

Vr 19 Zuster Colombe en broeder Jerry getuigen
in de parochie van Stokkel

Vr 19–Zo 21 WE Kunst en Gebed (werf)

Vr 19–zo 21 WE Israëlische Dansen in Pondrôme

Ma 22–Vr 26 Broeder Bert op het kamp “Wandel door geloof”
in Nivezé

Ma 23–Za 27 Onderscheidingskamp

Ma 29–Za 3 sept. Broederlijke ontmoeting van de geprofeste

broeders en zusters

SEPTEMBER

Nazareth-maand (geen onthaal)

Ma 12–Zo 25 Gemeenschapsretraite
Vr 30–Zo 2 okt. San Damiano-Weekend
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De zaaiers van het 
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ons om de serre te 

begieten



GEBEDSINTENTIES

1. Heer, wij vertrouwen U alle kampen van deze zomer toe. Geef aan ie-
dereen die wij zullen verwelkomen Uw goedheid te kunnen proeven
en U op een nieuwe manier te ontmoeten. Inspireer en leid ons in de
verkondiging van uw Koninkrijk.  Moge uw heilige engelen over al
onze wegen waken.

2. Wij bidden tot U Heer voor de landen die lijden van oorlog, in het bij-
zonder Oekraïne. Zegen, troost alle vluchtelingen ver van hun land en
hun geliefden. Wij vertrouwen u ook alle mensen toe die betrokken
zijn bij het opvangen of ondersteunen van vluchtelingen.

3. Heer, wij bidden voor alle zieken en hun geliefden, evenals voor hen
die lijden aan eenzaamheid of uitputting. Wees dicht bij hen, kom en
geef hen vertrouwen en vrede van hart.

4. Wij vertrouwen U de koppels toe, Heer, wier liefde en toewijding be-
proevingen doorstaan. Wij bidden ook voor alle priesters en religieu-
zen die worstelen met hun inzet. Kom, Heer, door Uw Heilige Geest,
om hen te  ondersteunen in  hun zoektocht  naar  hernieuwde liefde,
hoop en geloof.

5. Wij bidden tot U Heer voor onze Paus Franciscus en uw hele Kerk, in
het bijzonder de Kerk in België. Leid haar met Uw Adem, roep vele
harten op om U te volgen en U te dienen.
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